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Wandelen

Wie wandelt, wandelt nooit alleen.
altijd zijn er wel vogels, altijd de wind
of de waterstromen,

de bronnetjes soms

of passanten.

Altijd zijn er de bomen

en de wolken die je groeten

of de strakke blauwe hemel.

En de zijwegen en kruispunten

die vragen om een keuze.

Altijd zijn er je gedachten

die meetrekken als engelen

of als duivels, die je plagen.

Alleen wandelen bestaat niet.

Wandelen brengt je ook altijd weer
op je innerlijke weg
en brengt je thuis.

(Marinus van den Berg)



MEDITATIE

De Handelaar

Curagao. Het was een zeer warme dag. De tropische zon scheen
verzengend op mens en dier en een ieder zocht beschutting in de
schaduwzijde van de Herenstaat.
Komende vanuit de Herenstraat kwam ik op de Handelskade,
waarlangs de Sint Annabaai stroomt en daar op een terrasje aan het
water vond ik beschutting onder een veelkleurige parasol.
Er zat reeds een bejaard mannetje, die ik toestemming verzocht bij
hem te mogen zitten. Voor ik de gelegenheid had hem iets aan te
bieden, had hij al een koele dronk voor mij besteld.
Hij informeerde hoe lang ik nog op het eiland bleef, hij was tachtig
jaar oud en binnenkort 12,5 jaar gehuwd en nodigde mij uit zijn gast
te zijn op deze mooie dag.
Hij had, zo vertelde hij, veel met Hollanders gewerkt in zijn lange
leven en altijd tot beider genoegen. Voorts vertelde hij mij dat hij
opgevoed was in de leer van het oude testament en een nakomeling
van de Sefardische joden, die in vroeger jaren uit Nederland en
Brazilié naar Curacao gekomen waren.
Terwijl wij genoeglijk zaten te keuvelen, kwam er een grote donkere
man bij ons staan. Hij was haveloos gekleed en droeg een grote jute
tas op zijn buik vol met gekreukelde pocketboekjes.
“Hellobrother”, was zijn groet en ging toen over op het Papiamentu,
dat ik helaas niet verstond.
Mijn oude vriend kocht zeven boekjes en betaalde 50 cent per stuk.
Alle boekjes waren in de Engelse taal. Ik sprak mijn verwondering
erover uit, dat hij Engelse lectuur las. “lk kan ze niet lezen”, zei hij,
“mijn bril is te oud en bovendien versta ik de Engelse taal niet. Maar
ziet u, deze man is inkoper en verkoper van boeken. Over twee
weken koopt hij ze weer terug voor 25 cent, en zo help ik hem”.
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“Maar dan kunt u hem toch net zo goed een gulden vijf en zeventig

geven”, vroeg ik.

“Zou ik mijn naaste beledigen? Is hij geen handelaar? Is hij een

bedelaar?”De oude man wees mij niet terecht maar vroeg naar mijn

mening.Met zijn oude ogen keek hij mij vragend aan en ik besefte

dat hij in een beschaving leefde, die eeuwen ouder is dan de mijne.
E. Brouwer, Bladel

VAN ONZE DOMINEE

Vlog discriminatie

Ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerken in Nederland
schrijft in zijn reactie op de dood van George Floyd dat discriminatie
zonde is. Dit in navolging van de SKIN-kerken. SKIN staat voor samen
kerken in Nederland, en dat is een verbond van migrantenkerken.
Het is zeer te prijzen dat ds. De Reuver meteen in een officiéle
reactie stelling neemt. De PKN heeft als mede-erfgenaam van de
Nederlandse Hervormde Kerk een naam hoog te houden: want deze
kerk heeft in de Tweede Wereldoorlog het ook zo’n beetje als enige
kerkgenootschap aangedurfd om officieel, en theologisch
gefundeerd, stelling te nemen tegen Hitler en tegen de
Jodenvervolging. Dit kwam doordat de voorlieden van de
Nederlandse Hervormde Kerk in die tijd sterk beinvloed waren door
de Duitse theoloog Karl Barth.

Karl Barth vond al eerder dat de kerk niet als ideologisch verlengstuk
van de staat kon dienen. De kerk heeft Christus na te volgen, en
niemand anders. Dat kan er dus ook toe leiden dat de kerk zich
kritisch uitlaat tegen de regering. Of zelfs officieel stelling neemt
tegen haar beleid. Of zelfs oproept tot burgerlijke
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ongehoorzaamheid, wat verschillende PKN kerken ook gedaan
hebben in de kwestie van het kerkasiel in Den Haag, in 2018-2019.
Maar al deze historische feiten, pleiten ons als Protestanten van nu,
niet vrij. We kunnen niet prat blijven gaan op het verleden, we
moeten ook strijden voor gerechtigheid in het heden en in de
toekomst.

Om te beginnen moeten we erkennen dat discriminatie in ons
allemaal zit. Het zit ook in mij. Op de keper beschouwd vind ik het
ook moeilijk om te doen alsof verschillen tussen mensen niet
bestaan. Voor mij is het hemd ook nader dan de jas. Maar laat dat
nu juist de belangrijkste oorzaak van discriminatie zijn: dat we op
voorhand meer hebben met mensen die op ons zelf lijken. En dat we
veel moeite moeten doen om dit verschil-maken tussen ‘eigen volk’
en ‘de anderen’ in ons zelf te vernietigen.

In de Kempendienst van komende zondag zal ik pleiten voor
nabijheid. Want zoals Rutger Bregman schrijft in “De Meeste
Mensen Deugen” is afstand de handlanger van het kwaad. We
moeten zelf de eerste stap zetten, want het te boven komen van
discriminerende structuren in onze psychologische bedrading gaat
niet vanzelf. Het zal veel moeite kosten. Maar zoals ds. De Reuver
zegt: we moeten luisteren naar de Heilige Geest. Want die maakt
nabij, wat ver weg was. Die maakt dat wij ontdekken dat wij
‘anderen’ ook in onze taal kunnen verstaan.

Zo kwam de geest over de mensen, en konden de jongeren dromen
dromen en de ouderen vergezichten zien. Die droom is nog steeds
dat onze kinderen, blank en zwart, op een dag samen zullen spelen.
Maar belangrijker nog: dat wij ook zullen weten en beseffen, dat wij
als volwassenen elkaars naaste zijn, in plaats van elkaars vijanden.

Amen



NOTITIES uit de KERKENRAADSVERGADERING 3 juni 2020

Dit keer durfden we het aan om, op gepaste afstand uiteraard,
elkaar weer te ontmoeten in de Klepel. Een kleine kerkenraad heeft
in deze situatie ook voordelen!

Na een lange periode van beperkt contact is het goed om van elkaar
te horen hoe iedereen deze tijd is doorgekomen en welke signalen
er uit de gemeente gekomen zijn. De gemene deler van de verhalen
is dat we allen de contacten met elkaar en met de gemeenteleden
gemist hebben. Jan Sanderse vertelt dat hij (samen met zoon David)
nu alle tijd had voor het onderhoud van de begraafplaats. Is nu zeker
een bezoek waard! We memoreren dat Alje Brouwer getroffen is
door het corona virus. Hij is erg ziek geweest, maar knapt gelukkig
langzaam op. Joke Hekkebus heeft wekenlang op woensdagavond
om 20.00 uur de kerkklok geluid, bedoeld om even stil te staan bij de
ramp die het corona virus veroorzaakt heeft.

Op de agenda staat de goedkeuring van de Jaarrekening 2019 van de
Diaconie. Maaike de Wit is aanwezig om de cijfers toe te lichten. Zij
is er in geslaagd de cijfers in het nieuwe vereiste programma ‘FRIS’
in te voeren, wat nog niet zo eenvoudig is omdat onze diaconie een
begraafplaats heeft en dat is in FRIS een lastige combinatie. Wat
opvalt is dat de opbrengst van de collectes veel groter is geweest
dan begroot. We zijn kennelijk gul als het gaat om het steunen van
de diaconale projecten. De jaarrekening kan getekend worden en
Bram bedankt Maaike voor het vele werk dat er achter alle cijfers
steekt.

De afgelopen weken konden we kijken en luisteren naar de on-line
diensten, die verzorgd werden door de 5 Kempen predikanten. We
zijn blij met de goede samenwerking die ontstaan is tussen de



predikanten. Veel waardering was er voor de dienst met Pinksteren,
waaraan alle predikanten een bijdrage leverden.

Een belangrijk punt is de hervatting van onze kerkdiensten. De
richtlijnen vanuit de overheid en van onze classis maken het
mogelijk om vanaf 1 juni weer kerkdiensten te houden met
maximaal 30 mensen, mits voldaan kan worden aan de eis van 1.50
meter afstand. Hiervoor moet wel een gebruikersplan worden
opgesteld, dat voldoet aan de richtlijnen van de PKN. Jan Sanderse
heeft zo’n plan gemaakt. In de kerkzaal blijkt plaats te zijn voor 21
kerkgangers. De plaatsen zullen worden aangegeven met groene
papiertjes. De koster begeleidt de kerkgangers bij aankomst en
vertrek. We gaan niet zingen, maar de organist speelt de liederen. Er
is geen koffiedrinken in de Klepel na afloop van de dienst. Ook zien
we voorlopig af van het rondgaan van de collectezakjes. Op de
groene papiertjes staat het IBAN nummer van de goede doelen
vermeld. Om tussentijds schoonmaken van de microfoon te
voorkomen, vragen we de predikant zelf de lezingen te doen.
Veiligheid voor alles dus. De eerste kerkdienst zal zijn op 28 juni met
onze eigen predikant als voorganger. Hij heeft aangegeven dan de
Paaskaars aan het begin van dienst opnieuw naar binnen te willen
dragen.

Nog enkele besluiten, of beter voornemens: we willen het nieuwe
seizoen starten op 13 september. Dan zou ook het uitgestelde
gemeente beraad gehouden kunnen worden.

Pia Schouten en ondergetekende zullen in de dienst van 4 oktober
worden losgemaakt uit hun ambt. Opvolgers hebben we niet
gevonden. De continuiteit van hun werkzaamheden moet worden
gevonden in het opdelen van taken en vooral in de steeds
verdergaande samenwerking met de kerkenraad van Bergeijk.

Jan Peelen, scriba



Protestantse Kerk

Voorzittersoverleg De Kempen

Bergeijk Bladel Hoogeloon-Eersel Valkenswaard Veldhoven Waalre

Voorzittersoverleg van 26 mei in Eersel

De voorzitters van de Kempen zijn weer bijeengekomen met het
respecteren van de 1 %2 meter afstand. Goed om elkaar weer in
levende wijze te ontmoeten. Er is gesproken over de toekomst van
de kleine kerken. Hierin stonden de plannen van Bladel om een
vierplek op te richten centraal. Er is bij de andere voorzitters begrip
voor de door Bladel gekozen richting maar er zijn ook wel de zorgen
betreffende de andere gemeentes. De optie die Bladel heeft
gekozen lijkt in hun ogen op een sterfhuisconstructie en dat is niet in
lijn met de plannen om de gemeentes binnen de combinatie te
vitaliseren. Willen we de protestantse gemeentes in de Kempen
levend houden, dan moeten we wegen zoeken om meer mensen er
bij te betrekken.

De diensten op afstand via video lijken een succes gezien het aantal
mensen die hebben afgestemd. Het aantal inloggers op KerkTV en
het aantal kijkers via YouTube is verrassend groot. Er worden meer
kijkers geregistreerd dan dat er voorheen in de kerkdiensten
aanwezig waren en er zijn ook positieve reacties ontvangen van
mensen die nooit in de kerk komen. Daarnaast worden er door ds.
Borger Podcasts opgenomen en vlogs van ds. de Vries. Ook daarmee
worden vele luisteraars bereikt. Naast Veldhoven, waar faciliteiten
voor video opnames aanwezig zijn, gaat ook Waalre dit aanschaffen
om diensten ook van daaruit mogelijk op te nemen. Al met al is
digitalisering iets waar we mee moeten doorgaan, maar natuurlijk
naast de gewone kerkdiensten. Ontmoeten via internet is zeker
geen alternatief voor het elkaar ontmoeten in onze eigen diensten.
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Er is ook gesproken over een gezamenlijke diaconie. Maar dat lijkt
nog niet mogelijk. Wel zullen we streven naar een gezamenlijk ZWO
project en één collecterooster binnen de Kempen.

De projectgroep Kempenkerken Actief onder leiding van Ds. De Vries
is bezig met een nieuw V&T programma voor 2020-2021. Er is door
de corona maatregelen nog heel veel onzeker over wat er wel en
niet mogelijk is en met hoeveel bezoekers. U hoort daar na de zomer
meer over.

Alle gemeentes hebben een eerste kerkdienst gepland na de corona
crisis. Er zijn wel veel beperkingen zoals het aantal deelnemers,
zingen enz. ledereen werkt aan een gebruiksplan, afgestemd op de
mogelijkheden per gebouw. Wanneer? Bladel 21 juni, Eersel 28 juni,
Waalre, Valkenswaard en Bergeijk volgen dan op 5 juli.

Henk Brouwer.

KERKDIENSTEN JUNI 2020

Gebruikersplan PKN Hoogeloon — Eersel. D.d. 06-06-20

Dit gebruikersplan is gebaseerd op het protocol van de PKN, waarin
dit gebruikersplan wordt voorgeschreven.

Vanaf 1 juni zijn max. 30 personen en vanaf 1 juli zijn 100 personen
toegestaan, maar wel met de eis van 1,50 m afstand. Huisgenoten
mogen naast elkaar zitten.

In de kerkzaal om en om een bank gebruiken, per bank 3 personen,
betekent links 3 banken met elk 3 personen, rechts even zo. Totaal
18 personen. Vooraan nog 2 personen in het bankje en de OvD in
het andere bankje. Totaal 21 personen.

Boven, op het balkon, zijn nog 6 personen mogelijk.

Mogelijk om in de Klepel ook nog bezoekers te ontvangen maar
liever niet. We laten de Klepel in principe op slot.
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Middels rode en groene papiertjes in de banken worden de
zitplaatsen aangegeven (actie Jan S). Tevens wordt bij elk groene
papiertje een liedboek gelegd. (actie Jan S). De banken die niet
gebruikt worden zijn “afgesloten”.

Het toilet liever niet gebruiken, wel een desinfecteer middel
neerzetten voor het geval dat. (actie Jan S)

Tijdens de dienst mag er niet gezongen worden. Het orgel speelt de
liederen, de mensen mogen meeneurién. Mogelijk dat de
voorganger de lieden leest op de muziek. (ds Wijkhuis doet dit altijd
bij het afgeven van de zegen). De liedboeken mogen gebruikt
worden.

Er is geen lector, de Bijbellezingen worden gedaan door de
predikant.

De voorganger gebruikt alleen de lessenaar op de avondmaalstafel.

De koster begeleidt aankomst en vertrek van de mensen, per bank
te beginnen achterin de kerk. De koster is de coordinator.

Er zijn tijdens de dienst geen collecten. De AvD geeft bij de
afkondigingen aan dat er zoals gewoonlijk twee collecten zijn, voor
onze eigen kerk en voor de diaconie. De collecten dienen per bank
overgemaakt te worden, de IBAN nummers staan vermeld op de
groene papiertjes in de banken. (actie AvD).

Er is geen koffiedrinken in de Klepel.

Na afloop van de dienst, als iedereen vertrokken is, maken de AvD
en de koster alle liedboeken, deurknoppen, lessenaars,
trapleuningen en microfoons schoon met een desinfecteer middel.
Jan S zorgt voor plastic handschoenen en desinfecteer middel.
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VOOR EN DOOR GEMEENTELEDEN

Een ochtend in mei

Tijdens een van de warme meidagen ging onze fietstocht naar
Hoogeloon. Het doel was de begraafplaats aan de Landrop aldaar.
De begraafplaats lag er mooi bij.
Geen onkruid, de paden aangeharkt en daar waar nodig was er
gesnoeid. Het nodigde uit even langer te verblijven.
De meegenomen koffie liet zich goed smaken. De stilte werd alleen
onderbroken door het kloppen van een specht. Stilte die zich
versmolt met de eeuwige stilte van de begraafplaats.
Met dank aan Jan Sanderse en zoon David die tijdens de corona-
weken heel veel onderhoud hebben gepleegd.

Pia Schouten

SAMEN, augustus editie

In deze tijd van de Covid-19 pandemie is de opsluiting van mensen in
hun eigen huis een feit dat bestaande relaties afkapt of met slechts
een virtueel lijntje mogelijk maakt. Dat geldt met name voor de
oudere mensen, oververtegenwoordigd in onze KempenKerken. De
ouderenbonden vroegen (7 juni) aandacht voor de ouderen die dit
jaar, nog meer dan anders, tijdens de vakantieperiode met
eenzaamheid te maken krijgen. Er zijn veel alleenstaanden van alle
leeftijden, misschien ook meer onder ouderen.

Onze kerk (alle kerken?) communiceren tijdens de vakanties op een
minimaal niveau. Praktisch uit zich dit door in de vakanties geen
kerkblad te laten verschijnen...er is immers niets te melden..., zegt
men.

Van SAMEN komt dit jaar wél een augustus editie uit. We zetten ons
extra in om die editie te vullen met bijzondere artikelen en we laten
veel weg wat in normale edities plaats krijgt. Het streven is om er
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echt iets moois van te maken: ‘kijk dat komt van onze kerken, om

blij van te worden en trots op te zijn’. Voorgangers van de

KempenKerken zijn alle vijf uitgenodigd om bij te dragen / suggesties

te doen.

We nodigen een aantal mensen persoonlijk uit om te schrijven, maar

heb je een idee: pak de telefoon of schrijf een e-mail naar de

redactie / schrijf erbij ‘Augustus’

(redactie@immanuelkerkveldhoven.nl).

Deadline voor kopij Augustusnummer: 21 juli. Indienen bij

redactie@immanuelkerkveldhoven.nl zet erbij ‘Augustusnummer’

Foto’s zeer graag!

Teksten — maak het niet te lang. Bijvoorbeeld:

- Met 550 woorden kan een pagina ruim opgemaakt worden en is
er plek voor een bescheiden illustratie/foto

- Bij 700 woorden is de pagina vol tekst; is het maximum voor een
bijdrage.

- Kortere bijdragen: kan ook bijvoorbeeld met een bijzondere
foto.

Overleggen?

Roedi Stevenson (06 30565838) en Thijs Soede (06 53 130374)

Suggesties voor de inhoud:
- Verhalen hoe mensen die je kent, b.v. uit eigen gemeente, de
pandemie ondergaan en beleven
- Vakantieverhalen liefst met een ‘link’, ‘bruggetje’ naar deze tijd
- Het ‘Nieuwe Normaal’: angst, hoop, kans --- vooral je eigen
gedachten daarover en je eigen toekomst
S e met mooie foto suggesties....
Met hartelijke groeten
De redactie van SAMEN

PS: Johanna Alberda/AD-kerk Waalre, doet mee met het redigeren
van deze editie. We hopen op een KempenKerken ‘kleur’.
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IN MEMORIAM

ClasinaGezina Nieuwenhuizen — Kamer
* 11 april 1932 t 19 mei 2020

We kregen bericht van het overlijden van Ina Nieuwenhuizen, oud
actief lid van onze protestantse gemeente. Zij was bijna 60 jaar
getrouwd met Leendert Nieuwenhuizen. Eind jaren ‘80 kwamen zij
in Bergeijk wonen nadat zij het na een druk werkzaam leven wat
rustiger aan gingen doen (Ina was kinderrechter en hij was chirurg).
Al snel werd Ina benaderd door de protestantse gemeente om lid te
worden van de kerkenraad. Zij werd diaken en oud
kerkenraadsleden weten nog hoe zij al de gegevens van de diaconie
altijd keurig geordend had. Samen met haar man maakten zij vele
cultuurreizen. Ik heb haar leren kennen als een heel vriendelijke
vrouw met een brede belangstelling. Samen waren zij ook trouwe
leden van onze 55plus-groep. Toen de mobiliteit van Leendert
afnam verhuisden zij na ongeveer 25 jaar in Bergeijk te hebben
gewoond naar een appartement in Eersel. Zij werden lid van de
protestantse gemeente te Eersel maar bleven wel de 55plus-
bijeenkomsten in Bergeijk bijwonen. Mede op aanraden van de
kinderen verhuisden zij in 2017 naar Deventer naar een
appartement met 24-uurs zorg. Haar man Leendert is daar in 2018
overleden. Ina overleed nog geen 2 jaar later ook in Deventer. De
afscheidsplechtigheid heeft daar in besloten kring plaatsgevonden.
Onze gedachten gaan uit naar haar kinderen en kleinkinderen, die
haar zorgzaamheid, creativiteit en betrokkenheid zullen missen.

Johan Bos
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Betty Meijer — Bode

Ons trouwe gemeentelid Betty Meijer is op 90 jarige leeftijd
overleden. Nog zo kort geleden hadden we haar verjaardag gevierd
in haar gezellige huis in Hapert. Na het verlies van haar man wist
Betty haar leven toch weer inhoud te geven. Ze nam met veel plezier
deel aan allerlei kerkelijke activiteiten. In de handwerkgroep was ze
erg actief, de werkzaamheden hielden niet op tijdens de gezellige
middagen, ook thuis werd er veel geproduceerd achter de
naaimachine. En met de toeristendagen was ze een voortreffelijke
gastvrouw, iedereen kwam graag een kopje koffie drinken in ‘de
Klepel’, waar de tentoongestelde werken van de handwerkgroep
werden verkocht. Ze zong ook graag en het ‘ad hoc’ kerkkoor was
blij met haar stem. De laatste jaren kwam ze niet meer naar de kerk
want de gordelroos was te pijnlijk. Maar de kerk vergat haar niet,
regelmatig kreeg ze de bloemen, ze vond het fijn dat men in de
eredienst aan haar dacht en dat ze gemist werd.
Betty speelde ook graag en goed bridge, tijdens de kaartmiddagen
kon ze de vreugden en zorgen met ons delen. Ze vertelde over de
bezoeken van haar kleinkinderen en achterkleinkinderen, een trotse
oma die altijd zorgde dat er een boek klaar lag om mee te geven.
Op woensdag 20 mei namen we afscheid van Betty, de crematie
vond op 22 mei plaats in familiekring.
In de ‘online’ dienst van de Kempen West gemeenten werd op 24
mei in de kerk in Veldhoven een kaars aangestoken aan het licht van
de Paaskaars met de woorden die Betty ons in één van haar
gesprekken toevertrouwde:
Als jullie me willen herdenken, wees dan niet treurig doch lief voor
elkaar. Bedenk dat ik niet dood ben want in Christus zal een mens
niet sterven maar leven, altijd.

Alje en Roely Brouwer
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Lieve mensen,

In nog geen 4 maanden tijd zijn mijn zoon Job, mijn (stief)zoon
Norbert en mijn vrouw Jetsken overleden. Job was nog maar 34 jaar.
Hij overleed op 18 januari aan een hartstilstand in het
Antoniusziekenhuis in Nieuwegein. Norbert (57 jaar) kreeg een
hersenbloeding, die zo ernstig was dat hij niet meer bij kennis kwam
en op 11 april in het ziekenhuis in Leeuwarden is overleden. Jetsken
ging onverwacht sterk achteruit. Ze at en dronk bijna niet meer, en
kwam niet meer uit bed. Elke dag mochten we haar bezoeken. Soms
sloeg ze nog even de ogen op en leek ze te glimlachen. Op 29 april is
zij, gelukkig stil en rustig, heengegaan.
Het waren zware dagen met verdriet, verslagenheid en boosheid.
Zeer geraakt zijn we door uw medeleven met vele brieven, kaarten
en telefoontjes. U hebt ons daarmee in ons hart getroffen.
Ook hebben uw woorden getroost. En we hebben —juist in deze tijd
van eenzaam sterven- ervaren wat een voorrecht het is, als mensen
je verdriet binnenkomen met een paar of wat meer woorden van
troost. In die woorden hebben wij God ervaren als Trooster. In die
woorden wonen wij — toch,
ondanks alles.
Dank u wel.

Ds. Hans van der Wal




Z.W.0. / DIACONIE
(Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking)

De kerkdiensten worden hervat op 28 juni.

Tijdens de dienst wordt niet gecollecteerd, maar krijgt
u het verzoek uw bijdrage digitaal over te maken.
(briefjes met het IBAN nr. liggen in de bank)

Tijdens de dienst is er een oproep voor twee collecten: Een
diaconale en een kerkelijke.Voor de diaconale collecte maakt u een
bedrag over naar:

Diaconie Hoogeloon-Eersel

IBAN: NL48 RABO 01135 06 554 o.v.v. het collectedoel en geplande
datum.Deze collectedoelen zijn ook te vinden in de Verbinding.

Of:

Eenmalig een bedrag zodat de diaconie dit bedrag kan verdelen over
meerdere doelen.

Voor de kerkelijke collecte maakt u een bedrag over naar:
Protestantse Kerk Hoogeloon-Eersel
IBAN: NL70 RABO 01135 09 650 o.v.v. kerkelijke collecte

Vanaf zondag 15 maart t/m 21 juni waren/zijn er geen
kerkdiensten: 18 in totaal.

Hartelijk dank voor de ontvangen giften voor geplande maar niet
gehouden diaconale collecten.

Tevens stelt de diaconie het op prijs als u voor de 18 gemiste
kerkelijke collecten een bedrag zou willen doneren aan onze kerk
(zie IBAN nr. hierboven).
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DE DIACONALE COLLECTE IN JULI EN AUGUSTUS 2020

Zondag 5 juli: (KIA) Vakantiepret voor kinderen in armoede

Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in
armoede, dat er zijn er twee per klas! Dat moet anders. Daarom
ondersteunt Kerk in Actie diaconieén in hun werk voor kinderen in
armoede, met advies en informatie.

Via de Actie Vakantietas ondersteunen zij plaatselijke kerken met
rugzakjes die zij kunnen vullen met vrolijke zomerspulletjes, zodat
kinderen de lange zomervakantie door kunnen komen. Met uw
bijdrage helpt u om zoveel mogelijk kinderen blij te maken met een
tas vol vakantiepret.

Zondag 12 juli: Diaconie - Lokale kerstactiviteiten

In overleg met o.a. het pastoraat krijgen sommige gemeenteleden in
de Adventstijd een kleine kerstattentie. Vanuit de diaconie wordt als
welkom ieder jaar aan alle nieuw ingekomen
vluchtelingen/statushouders in de gemeente Eersel een kerstpakket
aangeboden. Jaarlijks is er overleg tussen de voorzitter van
Vluchtelingenwerk Eersel en de diaconie. Indien nodig krijgen ook
andere gezinnen een kerstpakket.

Zondag 19 juli: Mutoto
In 2000 is het initiatief genomen om pater Manu de Greef, een
Salesiaan, te helpen met het inrichten van een schoenmakerij in
Lubumbashi, in de Democratische Republiek Congo.
In deze schoenmakerij worden nu dakloze en kansarme kinderen
opgeleid tot schoenmaker. Maar de paters hebben verschillende
projecten voor deze kinderen. Zij bieden ze verschillende vormen
van onderwijs en vakopleidingen zodat ze uiteindelijk in hun eigen
onderhoud kunnen voorzien. Het Schoenmakerijproject is gestart als
een particulier initiatief en loopt goed. In 2007 is besloten de
stichting Mutoto op te richten om het werk van de Salesiaanse
paters in Congo blijvend te ondersteunen.
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Zondag 26 juli: ZOA

ZOA is een internationale christelijke hulporganisatie met thuisbasis
in Nederland die hulp biedt aan mensen die getroffen zijn door een
natuurramp of een gewapend conflict.Samen met de getroffen
gemeenschappen wil ZOA werken aan herstel totdat zij weer in hun
eigen levensonderhoud kunnen voorzien, door bijvoorbeeld
inkomens- en landbouwprojecten. ZOA helpt ook met
basisbehoefte nummer één: voedselvoorziening. Op dit moment
krijgen mensen in vluchtelingenkampen in Irak en kwetsbare
gezinnen in Sri Lanka het voedsel dat ze zo hard nodig hebben.
Daarnaast helpt ZOA met het uitdelen van hygiénepakketten en het
plaatsen van handwasstations in 0.a. Syrié, Myanmar en andere
landen.

Zondag 2 augustus: Hulp voor Helden - stichting Koninklijke PIT
Pro Rege. Militairen hebben een beroep dat niet gemakkelijker is
geworden. Terrorisme, gewapende conflicten komen steeds dichter
bij huis. Hulp bij natuurgeweld is een ander aspect van hun werk.
Militairen zijn eerst en vooral mensen die onze vrede bewaren. Met
de meesten van hen gaat het gelukkig goed, maar voor sommigen
woedt de oorlog voort in hun geest. Militairen in actieve dienst en
de inmiddels 130.000 veteranen mogen op onze steun rekenen.
Daarom collecteren wij vandaag voor deze helden.

Zondag 9 augustus: Steunfonds voor het Protestantisme in het
Zuiden.

De stichting heeft ten doel: bevordering van het kerkelijk leven in
alle gemeenten van de Protestantse kerk in Nederland in de
provincies Noord-Brabant en Limburg.De stichting tracht dit doel
onder andere te bereiken door het vragen en verzamelen van
steungelden bij kerkelijke gemeenten, instellingen en particulieren
en door het op aanvraag beschikbaar stellen van gelden in de vorm
van kredieten en subsidies aan kerkelijke gemeenten. Daarmee
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verricht deze stichting die al dateert uit 1948, belangrijk werk. De
stichting stelt onder andere financién beschikbaar voor projecten
zoals restauratie of groot onderhoud van kerken en nevenruimten.
Ook wij hebben hiervan geprofiteerd. In 2019 ontvingen wij een
subsidie voor herstel van ons orgel.

Zondag 16 augustus: ZWO - Moldavié

Door hoge werkloosheid en armoede in Moldavi€, werkt ongeveer
een kwart van de bevolking in het buitenland. Ouderen en kinderen
blijven dikwijls alleen achter, niemand die voor ze zorgt. Ouderen
worden hard getroffen door de economische crisis, kunnen niet in
hun levensonderhoud voorzien en wonen in afgelegen dorpen
zonder voorzieningen. Kinderen zijn al op jonge leeftijd op zichzelf
aangewezen en gaan niet regelmatig naar school. Bij het
dagcentrum Bethaniakrijgen kinderen hulp bij het maken van hun
huiswerk, een maaltijd en indien nodig psychosociale hulp. Ook
ouderen krijgen hulp en worden voorzien van warme maaltijden.
Echter...... Veel Moldaviérs werken in Noord-Italié. Tijdens de
coronacrisis kwamen ze terug naar huis omdat er geen werk meer
voor hen was. De centra voor ouderen en kinderen zijn dicht.
Medewerkers van Bethania bezoeken eenzame ouderen, brengen
een voedselpakket en adviseren bij gezondheidsklachten. Ook nu is
onze hulp bitterhard nodig.

Zondag 23 augustus: Kleinschalige projecten Indonesié
Kleinschalige Projecten Indonesié is een stichting die zich bezig-
houdt met ontwikkelingsprojecten op de Indonesische eilanden Java
en Flores. Deze stichting richt zich op onderwijs, werkgelegenheid en
gezondheidszorg. Zij initiéren projecten voor de meest behoef-tige
inwoners die zelf niet de middelen hebben om (verder) te leren of
zich te ontwikkelen. Zij dragen al jaren zorg voor een groep adoptie,
wees-en straatkinderen, scholieren en ouderen. Dankzij deze
ondersteuning in de vorm van lesmateriaal en medische zorg krijgen
zij de kans op een betere toekomst. Naast deze projecten bieden zij
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ook kleine microkrediet- projecten aan.
Zondag 30 augustus: Exodus
Stichting Exodus Nederland biedt opvang en ondersteuning aan ex-
gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf, die
gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen. Zij kunnen terecht in
een van de elf Exodushuizen in Nederland, of bij een maatje uit het
vrijwilligerswerk. Dit vrijwilligersnetwerk biedt ook hulp aan
familieleden. Hierdoor kunnen gedetineerde ouders en hun
kind(eren) elkaar maandelijks ontmoeten in een kindvriendelijke
ruimte, waardoor beter contact mogelijk is. Laten wij meehelpen om
gemotiveerde gedetineerden een nieuwe kans te geven!

Pia Schouten

KempenKerken Actief!

Door Corona is het helaas niet mogelijk om jullie van de zomer een
nieuw jaarprogramma aan te bieden, zoals de mooie brochure van
2019-2020 die jullie allen thuis op de koffietafel hebben liggen. In
plaats daarvan proberen wij jullie elke maand via een eigen pagina
in jullie vertrouwde kerkblad op de hoogte te houden van
activiteiten die voor alle gemeenten interessant zijn.
Dus onder de kop “KempenKerken Actief!” vinden jullie voortaan
een artikel over een activiteit in de regio, waar je heen kunt gaan.
Of, zoals misschien wel vaker zal gebeuren, in deze Coronatijd, waar
je online aan deel kunt nemen. We streven er echter naar dat elke
activiteit ook live te bezoeken is, en dit willen wij ook absoluut niet
ontmoedigen. De ruimte zal echter beperkt zijn, en daarom zullen
wij daarnaast ook online deelname aanbieden. Voor activiteiten
waar een toegangsprijs voor geldt, zullen we jullie ook om een
bijdrage vragen voor online deelname. Hoe, dat zal ruim van te
voren bekend worden gemaakt.

Namens de V&T-commissie Kempen
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Ds. Matthijs de Vries

Inspiratie uit de Bijbel
bii 75 i iheid l\lederlands

1) /5 Jaar v Bijbelgenootschap
®

Surinaams Bijbelgenootschap helpt vluchtelingen en migranten

Het werk van de 151 bijbelgenootschappen gaat door, ook nu het
coronavirus de wereld teistert. Het Surinaams Bijbelgenootschap
bood — met steun van het Nederlands Bijbelgenootschap — al véér
de coronacrisis hulp aan vliuchtelingen uit Cuba en Venezuela. Hoe
gaat het met dat project in coronatijd? Erny van Axel, directeur van
het Surinaams Bijbelgenootschap vertelt.

Meteen na de eerste besmetting trof Suriname maatregelen, zoals
het sluiten van de scholen, het stopzetten van openbaar busvervoer
en het sluiten van de grenzen. Daardoor bleef het aantal
besmettingen (tot half mei) beperkt tot tien personen, van wie er
een is overleden. Van Axel: ‘De eerste twee weken waren de
mensen echt huiverig voor verspreiding; daarna nam de angst af.
Het gewone leven werd weer opgepakt, maar wel met inachtneming
van veiligheidsmaatregelen. We hebben hier tussen de duizend en
veertienhonderd viluchtelingen, voornamelijk Cubanen en
Venezolanen. We willen als bijbelgenootschap ook hen bereiken met
de Bijbel. Begin mei zijn we weer begonnen met de distributie van
bijbels en levensmiddelenpakketten via de lokale kerken.’

Venezolaanse vluchtelingen

‘Een Venezolaanse vrouw vertelde ons dat ze erg blij is met de Bijbel
in het Spaans die ze van ons kreeg. Ze had nog nooit een bijbel
gehad. Door de coronacrisis waren zij en haar huisgenote hun baan
kwijt en daarmee ook hun huis. De migranten kunnen niet terug
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naar Venezuela, want de grens zit potdicht. Om te voorkomen dat ze
op straat belanden, zorgt het Surinaams Bijbelgenootschap samen
met de kerknu voor hen tot de situatie verbetert. Ook het pakket
met levensmiddelen was zeer welkom.’

Cubaans gezin

‘Een Cubaanse gezin kwam onlangs hier om een beter leven op te
bouwen. Ze waren net bezig hun weg te vinden in Suriname, toen
het coronavirus uitbrak. Hun spaargeld is nodig voor de huur, dus
hebben ze bijna niets om eten te kopen. Het pakket met
levensmiddelen kwam op het juiste moment. Ook de Bijbel in het
Spaans werd dankbaar ontvangen. Ze hadden hun Bijbel in Cuba
moeten achterlaten.’

Verpleegster uit Haiti

‘Zuster Nathaly kreeg een pakket van het Surinaams
Bijbelgenootschap. Ze komt uit Haiti en wilde graag als verpleegster
aan de slag. Maar ze zat een half jaar zonder werk. Pas in maart
kreeg ze een baan in het Diakonessenziekenhuis in Paramaribo.

Ze was blij verrast met deze geste van het bijbelgenootschap en
vooral met de Bijbel in het Sranan Tongo. Die helpt haar om ook
deze taal te leren, die in ons land veel gebruikt wordt.’

Bron: UBS/Nederlands Bijbelgenootschap
Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/bijbelgenootschappen-in-
coronatijd-1-surinaams-bijbelgenootschap-helpt-vluchtelingen-en-

migranten/

Contactpersoon:Grete Polak- Ruys,Tel. 515342
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2020

Vaderdag (zo.) 21 juni

Prinsjesdag (di.) 15 september

Begin wintertijd (zo.) 25 oktober

Laatste zondag kerkelijk jaar  (zo.) 22 november

Eerste Adventszondag (zo.) 29 november

Kerstmis (vr. +za.) 25 + 26 december
Oudjaarsdag (do.) 31 december

Productie van deze Verbinding: Liesbeth Kies —van Stockum. Ik wens u een prettige
zomer!

Predikant van de Gemeente

Ds. M.G. de Vries

tel.: 0497 -84 76 17

e-mail: dominee@pkn-eersel.nl

Website Prot. Kerk Hoogeloon-Eersel
www.pkn-eersel.nl
e-mail: webmaster@pkn-eersel.nl

Nummers om te onthouden

Protestantse Kerk Hoogeloon-Eersel ~ IBAN: NL70 RABO 01135 09 650
RSIN/fiscaal nr.: 809 384 942

Diaconie Hoogeloon-Eersel IBAN: NL48 RABO 01135 06 554
RSIN/fiscaal nr.: 824 131 009
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